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In het dagelijks leven vragen ze je wel eens: van wie ben jij er een? Waarom die

vraag? Anderen willen wel eens iets weten over jouw vader, je moeder of je

opa en oma. Dat lukt meestal nog wel, maar iets vertellen over de opa van je

opa of de oma van je oma, dat wordt moeilijker. Die heb jij meestal niet

gekend. Wellicht weet je wel iets van horen zeggen, maar toch …

In Gods Woord staat een heel lang familieregister: vol met familieleden van de

Heere Jezus. Niet altijd zo’n verheffende lijst, maar ze staan toch in het register

van de Zoon van God. Dit dagboek neemt je mee naar het voorgeslacht van de

Heere Jezus. Maar dat niet alleen, ook verschillende  namen van de Heere Jezus

worden genoemd en uitgelegd. Een heel jaar door.

De schrijvers hebben niet zomaar meegewerkt aan deze bundel, maar in de

hoop dat jij verwonderd mag zijn of worden over de Heere Jezus en … dat je

niet meer zonder Hem kunt leven en ook niet kunt sterven. Want Hij is alleen

de enige Troost in leven en sterven. Dit dagboek is samengesteld door Hendrik-

Jan van Nieuw Amerongen en Jacoline Roon, jeugdwerkadviseurs van de HHJO

(Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie).

Naast hen hebben de volgende auteurs hun medewerking gegeven: ds. J.

Joppe, Annet van Steensel, Ds. J.R. van Vugt, Jeanet van Laar, Joke Meijer, ds.

J.P. Stoel, ds. K.J. Kaptein, ds. W.J.C. van Blijderveen, Hanneke de Kat, Ds. M.W.

Muilwijk, ds. A.A.F. van de Weg, Johan van Asselt, Eimert Haakmeester, ds. D.J.

Diepenbroek, Alexander den Hartog, Ds. B.D. Bouman, Petra van den Bergh,

Marleen van Aalst en ds. P.C. Hoek. 

Alle personen uit het geslachtsregister komen aan de orde. In januari gaat ds.

Joppe in op de namen uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Hierin wordt heel

mooi beleden Wie de Heere Jezus is. Als het over de Hem gaat, wordt het als

volgt beleden: ‘Ik geloof in één Heere Jezus Christus.’ Bij niemand anders is



zaligheid te verwachten of te vinden. Zo staat het ook in Handelingen 4:12: ‘Er

is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is,

door welke wij moeten zalig worden.’ Als opdracht bij dit stukje (zoals

trouwens bij iedere dag) staat: Zoek de geloofsbelijdenis van Nicéa achter in je

Bijbel op en lees deze hardop!

Een waardevolle uitgave, die het waard is om te gebruiken en door genade je

winst er mee te doen. Naast de Bijbel is dit een prima hulpmiddel om de Heere

te leren kennen. Van harte aanbevolen. 


